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Fred Westerink en Wilma Verburg 
werken sinds 2008 in Albanië: 
Fred in het gevangenis werk van 
Albanië en Wilma in het psychiatrisch 
ziekenhuis in Elbasan. 
Daarnaast is zij 10 jaar geleden  
Food Bank Albania begonnen. 
 
Voor de overzichtelijkheid sturen Fred 
en Wilma om en om een nieuwsbrief. 
Dit keer is het Wilma’s beurt. Alle 
brieven zijn te vinden op 
gevangenenzorgalbanie.nl 

 
 
Dag lieve vrienden, familie en iedereen die deze nieuwsbrief leest.  
 
Op het moment van schrijven is het 33 graden. Dat is relatief koel vergeleken bij de afgelopen 5 weken met 
temperaturen van ruim boven de 40 graden.  
Het maakt dat we vroeg beginnen met werken en dat alles in een vrij langzaam tempo gaat. 
Het geeft mij ook de tijd om terug te kijken naar wat er allemaal de afgelopen maanden is gebeurd en deze 
nieuwsbrief te schrijven. 
 
Het is geweldig om te weten dat er in de loop van de jaren steeds meer groepen komen die ons werk 
ondersteunen met projectdagen/-weken.  
Het laatste half jaar zijn er zo’n 10 geweest en ik wil jullie allemaal bedanken . 

*Ze gingen mee voedsel uitdelen in arme wijken in Tirana. 
*Ze organiseerden een week activiteiten voor de patiënten in 
het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan. 
*Er werden toiletten en wasgelegenheden gebouwd op een 
Roma kamp in Shkoder. 
*In de gevangenissen van Fushe Kruje, Shenkolle, Reç en Tirana 
hielpen ze mee met activiteiten ochtenden/ kerkdiensten. 
*Verschillende huizen zijn gerenoveerd en stallen gebouwd in 
Hotolisht, Roskovec en Çerrik  
*Anderen haalden duizenden kilo’s groenten en fruit op in 
Lushnje. 
*Koelkasten, schooltassen, bestek, stoelen en kasten werden 
gekocht en gegeven aan verschillende organisaties en kerken 
met wie wij samenwerken. 
*In een gehandicaptencentrum in Burrel kreeg de staf training. 
*Een dagactiviteitencentrum/gaarkeuken in Lushnje werd 
geschilderd. 

 
 
Een van de groepen kwam uit op Dankbaarheid  
als kernwoord voor de week dat ze hier waren. 
De mensen hier zijn dankbaar voor wat de 
Nederlandse groepen voor hen doen. 
De groepen zijn dankbaar dat zij dit voor hen 
kunnen doen en kijken met andere ogen naar hun 
eigen leven. 
  
Ik ben het helemaal met ze eens. Als je situaties 
met eigen ogen ziet, is het zo totaal anders dan 
wanneer je er alleen over hoort. 

 



 
 
Groepen die komen, genieten ook erg van de mooie kanten van Albanië.  
Wat een complimenten hebben ze voor de pracht en schoonheid van t land.  
Er worden dit jaar 12 miljoen toeristen verwacht.  
Er komen zelfs ook cruiseschepen vol met Nederlandse toeristen.  
Eind van deze maand gaat Fred 3 dagen met ze mee als toerist gids/ vertaler door Albanië.  
Ik ben erg benieuwd met welke verhalen hij terugkomt 
 
 

Food Bank Albania is nu een full member of FEBA   
(Europese Federatie van Voedselbanken)  
 
En daar zijn we erg blij mee. De afgelopen jaren waren we 
kandidaat lid. Maar nu zijn we als volwaardig lid 
geaccepteerd! 
In het voorjaar kwam FEBA een audit doen en we 
voldeden aan alle standaards.  
Daarmee zijn we het eerste Westelijke Balkan land dat 
door hen geaccepteerd is!! 
Ik ben trots op het team en hoop dat ons werk de 
komende jaren verder zal groeien door het hele land.  
Onder aan deze brief komt een link naar het jaarrapport 
2022 van Food Bank Albania. 

 
 
Gaat alles dan goed? 

Helaas niet. Ik loop tegen nogal wat problemen aan in het 
psychiatrisch ziekenhuis. De situatie gaat steeds verder achteruit: 
Overal bladderende muren; toiletten en douches die niet 
werken; kapotte bedden en matrassen; op de kamers en gangen 
staan bijna geen stoelen voor de patiënten. 
Overdag is er zelfs geen stromend water meer.  
Ook is er niet genoeg verpleging meer te krijgen omdat velen 
naar het buitenland vertrekken. 
De overheid houdt zich niet aan de toezeggingen om het 
ziekenhuis te restaureren. Elk jaar wordt het uitgesteld.  
 
Ik probeer 
op te komen 
voor al deze 
patiënten 
die in deze 

slechte omstandigheden op de afdelingen verblijven. Ik heb 
geprobeerd in overleg te gaan met de directeur en overheid.  
Als reactie werden zij erg ongerust en waren niet blij dat ik 
dit zo aan kaartte en overal foto’s van heb.  
Nu ben ik aan het nadenken en bidden wat mijn volgende 
stap kan zijn. 
 
Gelukkig ziet het dagcentrum Tulipan er nog steeds prima 
uit. Elke dag genieten er 40 patiënten van een kop koffie, 
een spelletje en gezellige aandacht. 
 



 
 
Hier komt het werk van Fred en mij samen. 
De afgelopen maanden ben ik een paar keer mee geweest naar het gevangenisziekenhuis in Shënkolle.  
Daar verblijven ruim 400 psychiatrische patiënten/ gevangenen met een verplichte medische behandeling.  
Die behandeling wordt helaas niet gegeven.  
 
Fred’s collega gaat er een paar keer per week heen en houdt er kerkdiensten en activiteiten in een veel te kleine 
ruimte die mede door Shkbsh is opgeknapt.  
Het doet me zo sterk denken aan het psych. ziekenhuis in Elbasan. Maar dan nog een graadje erger.  
Er is nl. geen enkele ruimte waar de patiënten normaal buiten kunnen zitten onder een afdak zoals Tulipan.  
Dus kunnen ze zomers en als het regent of koud is, 
niets anders dan in hun volle cellen op bed liggen.  
Veel bedden zien er vreselijk uit. Ook dat doet me 
aan Elbasan denken. 
De directrice gaf aan dat de staf /bewakers veel te 
weinig afwisten van de psychiatrische stoornissen 
van de gevangenen. 
 
Nu zijn Fred en ik begonnen met het organiseren van 
een gezamenlijk project: 
*een overkapping maken zodat er buiten gezeten 
kan worden;  
*training geven aan de staf;  
*een sportveld in orde maken;  
*andere bedden en matrassen waar nodig;  
 
Wat zou het prachtig zijn als patiënten/ gevangenen 
straks naar buiten kunnen en er een begin met 
normalisatie en rehabilitatie gemaakt kan worden. 
 
 
In september zijn Fred en ik samen 2 weken in Nederland.  
We zien er allereerst naar uit om onze kinderen en kleinkinderen weer te zien. 
Maar we hebben ook zin aan wandelen, koffiedrinken en bijpraten met vrienden.  
Dus neem gerust contact met ons op. 
 
 
Tot slot wensen we jullie alle goeds en bovenal Gods Zegen toe 
 
Fred en Wilma 
 
Jaarverslag Food Bank Albania:  
https://foodbank.al/wp-content/uploads/FBA-Annual-Report-2022-v5-EMAIL.pdf 
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